Slagharen schoolreisje

Wij zijn met groep 5/6 en groep 7|8 naar Slagharen.

Op dinadag 2 juli. Wij gingen mel de Happy bus naar
Slagharen.De buschauffeur bracht ons. Tk ging eerst in de
stieren.Dat was heel erq leuk. 12 wur gingen we eten. Hel was
patat.Na het eten ging ik gelijk naar de WaterGlijbaan. Tk ging
mel mijn juf en vriendinnen. We waren echl heel nat. Op het laalst
gingen we een ijsje elen. &n we moesten weer gaan.Op weg naar




Schoolreisje

Hoi ik ben Jayson.

Ik zit in groep 6.

Wij gingen op schoolreisje met groep 5,6,7 en 8
En we gingen naar Slagharen Op 2 juli.

Ik heb een soort watergevecht

en een game gedaan.

En in de middag hebben we patat gegeten.
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Schoolreisje groep % 7 2019 Meesterlugtmeijerschool

Groep ¥% 7 is dit jaar met schoolreisje naar Slagharen geweest, met
de Happy bus geweest .Slagharen is heel groot pretpark er zijn
attracties voor groot en klein .Er zijn verschillende achtbanen
vliegende schotels .lk vond zelf de Goldruch het leukst .De Goldruch
is een achtbaan die super snel gaat hij is best kort maar ik vond hem
leuk want hij gaat over de kop . Rond 12:00 hebben we patat gegeten
toen we klaar waren mochten we weer in een paar attracties .Om
14:30 moesten we weer bij de verzamelplek zijn want toen kregen we
een ijsje .Daarna gingen weer naar huis met de Happy bus het was
super leuk ik raad je het echt aan om een keer naar Slagharen te
gaan .SUPER LEUK!




gchoa/keirje groep 2\ & 5\6

We zijo. naar SlagHaren geweest met de happy bus

het was een geweldige dag dinsdag 2 juli Gold rush free
fall ripcaw falle enterprice mine train el torito de juf uit
groep 5\6 was met mif in twee enge attractiec geweest
en dat was echt cuper leuk we kwamen er trillend wit

maar het was echt cuper leuk .

groetjes van lizzy petere & hien duc.
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Tarik Zijn Verhaal Bij Slagharen.

We Kwamen bij Slagharen En Vonden 1 Plek En Mochten Rond Gaan.
1ste Ding Waar Ik Inging Was Een Kleine Achtbaan
2de Ding Was De Gold Rush

En Nu De Verhaal Over de Gold Rush

Ik was erg Nerveus Maar Ik Wist dat Het Kon

3de Ding Was De Wild Waterbaan.

We Gingen Eten Om 12:307

Daarna Koopte Ik 3 armbanden

Laatste Ding waar ik Inging Was De Ego

En Om 14:30 Kregen We ijs

En Daarna Gingen We Naar School

Dit Was Mijn verhaal bij Slagharen Doei Apeldoorn.



vraag jij je af hoe ik slagharen
vond Ik vertel je het.

nou toen we aankwamen in
slagharen.Gingen we eerst in de
wildwaterbaan de eerste keer dat we daar
In gingen vond Ik het een beetje eng.Maar
super leuk. Daarna gingen we in de free
fall. dat vond ik heel eng maar ook wel
leuk. Raf kwam er letterlijk trillend uit.
daarna gingen we.

Ps we betekend Nikita raf en ik.

Maar goed daarna gingen we in en acht
baan trijntje. Dat was super leuk.Daarna
ging raf opengevemend in de gold rush.
Dat vond ze super leuk. ik en Nikita
gingen daar niet in. toen gingen we weer
terug naar school met de bus.groetjes
Alisha.



mijn shoolreis

[sorry voor de spellingsfouten]

ik vond het zelf heel leuk ik was met twee ander gegaan met boyka en marino
en 12 ging ik met shanaya mee

ik ben 8 keer in de trein gegaan en 2 keer in de boomstam

ik had heel veel plezier behalve de wespen ik haat die besten

waarom denk je nu omdat ik al een keer gestoken een keer en ze zijn agressief

ik heb wel lekker snoep gegeten
en ik hen ook in de zweefmolen gegaan wel maar 1 keer maar ja boeije

het was
heel leuk
the end



Slagharen Schoolreisje

Wij zijn met de meester lugtmeijerschool naar Slagharen
geweest. Met % en 7. We beginnen bij het begin. De busreis.
Oftewel de heenweg. het duurde 1 uur en een 15 min. Toen
kwamen we aan. Het eerste waar ik in ben geweest was een
achtbaan. Het was De Mine Train. Het is een achtbaan waarbij
je in een Mijn Trein. Best wel logisch. In totaal ben ik 7x ik de
Mine Train geweest de “engste” attractie vond ik de Enterprise.
Het is een soort reuzenrad de leukste was dat kan je wel raden
de Mine Train maar de Apollo.~ & h ¢ ) oo
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*-Schoolreisje Slagharen-*

We zijn met groep 5, 6, 7 en 8 op schoolreisje geweest naar
Slagharen. We zijn met de Happybus naar Slagharen gebracht, en de
busrit er naartoe was wel fijn want er stond muziek op. Toen we
aankwamen en in het park waren rende iedereen naar de attractie
waar ze in wouden. Later hebben we een portie patat gehad, met
mayo/curry. De patat was wel erg zout. Toen we klaar waren mochten
we nog tot 14:30 in/op attracties want om half 3 kregen we een ijsje
en gingen we met de bus weer naar school.
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op schoolreis naar
slagharen

wij begonnen in de happybus wij moesten
een uur en een kwartier reizen we
kwamen aan en iedereen was blij dat wij
aan zijn gekomen. er zijn best veel
attracties en wij zijn in de gold rush
geweest en het is echt een aanrader

het was super leuk



schoolreisje groep 7,8,5,6 %L,

ik vond het schoolreisje heel leuk,

en heel gezellig

ik vind het leukst de gold rush

ik vond mijn groepje ook heel leuk
ik ging met Lizzy en juf Linda In

de gold rush en juf Linda geen

gillen en lizzy en ik lagen

ik ging met Tarik en Raylano Is

een waterachtbaan en ik was heel

nat maar het was wel leuk.

In de bus was het ook heel

gezellig ik zat naast Tarik in de

bus en we gingen alleen maar,

lachen.
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we gingen met de bus naar slagharen en dat duurden een uur en dat
was oke.
en toen waren we er als eerste ging ik met Alisha en raffakla in de
wateractractie en dat was heel erg leuk en ook een beetje eng
.daarna gingen we in de freefall en dat was super eng want we
gingen eerst langzaam naar boven en daarna stopten we even €n
daarna supersnel naar beneden en dat was super super eng we trilde
super erg. daarna gingen we in het treintje was eng maar super leuk.
daarna gingen we in de draaimolen die vanaf de grond helemaal naar
boven ging en dat ging supersnel toen we de daaruit kwamen was ik
| super misselijk.
en daarna gingen we naar de spelletjeshal en ik won niks .
toen was het al tijd en we kregen van juf Dewy en meester Robbert
een raket ijsje dat was lekker .en toen weer met de bus naar school

dat was mijn verhaal van ons schoolreisje

nikita



